PG Aalden Zondag 19 januari 2025
Tweede zondag na Epifanie
liturgische kleur: Groen

Intrede

Welkom, door de diaken - wij gaan staan -

Intredelied: Psalm 66: 1 en 5 ( De Nieuwe Psalmberijming, mel. Psalm 66)
1. Juich, aarde, om Gods naam te prijzen;

eer Hem op ieder continent.

Zeg Hem: ‘Uw wonderen bewijzen

hoe ontzagwekkend groot U bent.

De hele wereld is getuige;

uw vijand knielt zelfs voor U neer.

Laat alle mensen voor U buigen,

uw naam bezingen tot uw eer.’

5. Kom, luister, Gods vertrouwelingen,
hoor wat Hij heeft gedaan voor mij:
Hij gaf mij reden om te zingen,

zodra ik riep, verhoorde Hij.

Hield ik me bezig met het kwade,

dan had de Heer mij niet gehoord.
Maar Hij is trouw en vol genade.
Goddank! Hij hoorde ieder woord.

Groet en bemoediging
Zingen: Psalm 66: 7 (NLB 2013) ‘De naam des Heren zij geprezen’

Kyrie (gezongen) ‘Om de mensen, godverlaten’
Lied 338: 1 t/m 5, Zangen van zoeken en zien. (Melodie lied 791, NLB 2013)

1. Om de mensen, godverlaten
vluchtelingen, doodswoestijn,
om de woede, om de tranen
roepen wij: Jij zou er zijn.

2. Om de haat en om de oorlog,
de verbittering, de pijn,

om die eindeloze cirkel

vragen wij: Zul jij er zijn?

3. Tegen onrecht, tegen honger
tegen grootspraak, valse schijn,
vieren wij de hoop op morgen,
Bidden wij: Zul jij er zijn?



4. In een mens die helend leefde,
in een woord, in brood en wijn,
in ’t verlangen dat wij delen,
Zeg jij ons: Ik zal er zijn.

5. In de mensen die volharden,
trouw en onbevangen zijn,

in wie opstaan, in wie troosten,
weten wij: Jij zult er zijn.

Gebed om de heilige Geest (DB p. 782 no 49 aangepast)

De heilige Schrift

Eerste lezingen Jesaja 62, 1 t/m 5 (NBV21) (Ina Mantjes)
Zingen: Lied 176: 1, 3 en 2 ‘Om Sions wil zwijg ik niet stil’
Evangelielezing Johannes 2, 1-11 (NBV21) (Ina Mantjes)
Zingen: Lied 525: 1, 2 en 3 ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’

Uitleg en verkondiging

Antwoordlied: Lied 525: 4 en 5 “Wij mogen met Jezus gezeten zijn’

Dienst van de gaven en gebeden

Toelichting bij de gaven, door de diaken
Bestemming bloemen en mededelingen

Inzameling van de gaven
- Tijdens de inzameling wordt het dank- en voorbedenboek in de kerk gebracht -

Gebeden

Gebed over de gaven

Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader (gezamenlijk gebeden)

Zending en Zegen

Slotlied: Lied 527: 1 t/m 5 ‘Uit uw hemel zonder grenzen’

Zegen met gezongen Amen



